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Welkom
in Terre de Flandre,
een land waar gastvrijheid
een tweede natuur is!

Hier is elk moment een uitnodiging om oprechte
emoties te ervaren, levende tradities te ontdekken en zich
te vergapen aan ongerepte landschappen. Tussen een gulle
natuur en een rijk erfgoed uit de levenskunst zich in de warmte
van de ontmoetingen en de vriendelijkheid van onze inwoners.

Terre de Flandre is vooral een plek waar je de tijd neemt: tijJd om
weelderige groene paden te verkennen, te wandelen door dorpjes
met een rijke geschiedenis, het leven te vieren tijdens onze lokale

festiviteiten en te genieten van de authentieke keuken. Elke ervaring
is een poort naar de ziel van deze gastvrije landen.

Ons team, gedreven door een passie voor deze unieke regio, zal
je met enthousiasme begeleiden. Ontdek onze emblematische
windmolens, laat je verrassen door de creativiteit van onze
ambachtslieden, vibreer op het ritme van onze traditionele
feesten en proef lokale producten die gemaakt zijn met
knowhow die met liefde is doorgegeven.

Onze belofte aan jou? Een land waar natuur, cultuur en
levenskunst samenkomen om van je verblijf een warme
en onvergetelijke ervaring te maken.

Bedankt om dit avontuur met ons te delen. We
zijn ervan overtuigd dat je zult vertrekken met
dierbare herinneringen en het verlangen om
terug te keren

Geniet van je
ontdekkingstocht en
tot binnenkort in
het Terre de
Flandre.
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Land van karakter

Hier is de geschiedenis geétstin steen en landschap. Van typische huizen met puntgevels
tot majestueuze kerken, discrete kapelletjes en windmolens, elk stukje erfgoed vertelt
het verhaal van de Vlaamse ziel. De vestingwerken herinneren aan het militaire verleden
van de regio, terwijl de brouwerijen en linnenspinnerijen getuigen van voorouderlijke
knowhow. Via pittoreske dorpjes en wandelpaden nodigt Vlaanderen je uit op een reis
waar traditie en moderniteit elkaar in harmonie ontmoeten.

Bergues, de versterkte

stad: Een wandeling door
de tijd

Bergues binnengaan is door een van
de vijf historische poorten gaan, echte
schildwachten die nog steeds de namen van
naburige dorpen dragen. Eenmaal binnen
fluisteren de straten, steegjes en huizen

verhalen van heroische veldslagen en briljant
uitgevoerde strategieén.

De indrukwekkende vestingmuren, ontwor-
pen door Vauban, de beroemde militair inge-
nieur van Lodewijk XIV, bieden een adembene-
mend uitzicht over het omringende platteland.
Een wandeling langs deze vestingwerken, die
nog grotendeels intact zijn, brengt je terug
naar de weelderige tijden van de graven van
Vlaanderen en de Spaanse overheersing.

Maar Bergues is niet alleen een reis naar het
verleden. Het is ook een levendige, gastvrije
stad, waar je kunt genieten van het moment,
tussen de glooiende landschappen en de
warmte van de inwoners.

o4



&

0

Tussen Viaanderen

en Geschiedenis:

Een wandeling door
Hondschoote en Watten

Aan de rand van Frans-Vlaanderen, gewiegd
door de noordenwind en het geruis van
eeuwen, ligt Hondschoote, een stadje met
een discrete maar onweerstaanbare charme.
Hier fluisteren de bakstenen en biedt het
erfgoed zich zonder omwegen aan aan wie
weet hoe te kijken.

Laat je verleiden door de elegantie van het
stadhuis, een trots en verfijnd juweel uit de
Vlaamse renaissance dat op de Grote Markt
staat als een bewaker van vervlogen tijden.
Elke steen, elke gebeeldhouwde gevel lijkt het
verhaal te vertellen van de voorbije welvaart
van deze stad, ooit de koningin van het linnen.
En juist dit linnen, dat nog steeds leeft in de
herinneringen en handelingen van mensen,
weeft een subtiele link tussen de geschiedenis
en het heden. Het wordt vandaag de dag nog
steeds gevierd, als een gouden draad die
generaties met elkaar verbindt.

Op een steenworp afstand verwelkomt de
imposante kerk Saint-Vaast je met haar
majestueuze gele bakstenen, bewaker
van zielen en stiltes. De torenspits waakt
over de Vlaamse daken en velden, als een
onbeweeglijke vuurtoren boven de oceaan
van het platteland.

En dan, verder naar het zuiden, lonkt Watten.
Minder stedelijk, meer wild, nodigt het je uit
om te dagdromen aan de oevers van zijn
kanaal, waar het water zachtjes tussen de
oevers glijdt. Op de hoogten biedt de Moulin
de la Montagne een adembenemend uitzicht
op de meanderende Aa vallei en de vlaktes
van Flandre Maritime en Audomarois.

Niet ver daarvandaan rijzen de overblijfselen
van de abdij van Watten op uit het onkruid,
geladen met een bijna heilig mysterie.

Tussen Vlaams erfgoed en betoverende
natuur vormen Hondschoote en Watten
een zachte symfonie voor liefhebbers van
authenticiteit. Een tijdloze reis, tussen
vlasvelden en molentorens, waar elk moment
een ansichtkaart wordt.
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Chdteau d’Esquelbecq en
Zijn tuinen: Een toonbeeld
van Viaamse elegantie

Dompel jezelf onder in de geschiedenis met
een bezoek aan het Chateau d'Esquelbecq,
dat sinds 1987 op de monumentenlijst staat.
Dit juweeltje van Vlaamse architectuur,
omringd door een romantische slotgracht,
wordt momenteel gerestaureerd, maar heeft
niets van zijn tijdloze charme verloren.

Tijdens het toeristische seizoen geeft het
kasteel uit op betoverende tuinen die de
elegantie van de Vlaamse Renaissance
belichamen. Hun perfecte geometrie, met
symmetrische bloemperken en zorgvuldig
aangelegde paden, nodigt uit tot een
contemplatieve wandeling. Fijn gesnoeide
hagen, elegante beeldhouwwerken en
harmonieus gerangschikte ruimtes creéren
een unieke dialoog tussen kunst en natuur.

Deze tuinen, ware getuigen van een tijdperk
waarin orde en schoonheid werden gevierd,
bieden een uitzonderlijke omgeving voor een
vredig, verjongend uitje. U zult gecharmeerd
zijn van de majestueuze maar intieme sfeer
van deze plek waar de tijd lijkt stil te staan.

EEN TROTS EN GASTVRIJ
KARAKTER

Door zijn erfgoed, landschappen en tradities
geeft Vlaanderen trots uiting aan zijn karakter.
Deze regio, getekend door geschiedenis, is erin

geslaagd om zijn identiteit te bewaren en
toch met zijn tijd mee te gaan. Het is een regio
waar de warmte van de mensen, de rijkdom
van de gebouwen en de vrijgevigheid van de
cultuur samen zorgen voor een onvergetelijke
ervaring.

Neem de tijd om Vlaanderen te ontdekken, laat
je verrassen door zijn schatten en vertrek, net
als vele anderen, in de ban van dit karaktervolle
land.
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Land van authenticiteit

Genesteld in het hart van Vlaanderen, nodigen deze authentieke dorpen je uit voor een
tijdloze reis. Elk steegje, elke steen lijkt verhalen van weleer te fluisteren, meegevoerd
door het enthousiasme van de plaatselijke gidsen. Hier onthullen majestueuze kerken,
discrete kapelletjes, molens en abdijen een rijk, levend erfgoed. Tussen geschiedenis,
spiritualiteit en tradities wordt je ontdekkingstocht een zintuiglijke onderdompeling
waar verleden en heden verstrengelen. Laat je meevoeren op dit intieme avontuur en
ontdek de ziel van Vlaanderen.

De Dorpen van Viaanderen

Stel je voor dat je op een rustige ochtend
je avontuur begint in de Dorpen van
Vlaanderen, deze juweeltjes van de regio,
waar elk steegje je lijkt uit te nodigen om
iets meer van de Vlaamse ziel te ontdekken.
In Herzeele, Pitgam, Zegerscappel.. word je
begroet door een dorpsgids, gepassioneerd
door zijn lokale geschiedenis en trots om de
verborgen schatten van zijn dorp te delen.Hij
leidt je door de straten en steegjes en vertelt je
vol enthousiasme de geheimen en anekdotes
van deze plaatsen, ware getuigen van een
levend verleden.
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Een onderdompeling in het
verleden van kerken en
kapelien

Je wandeling begint in de kerk, een imposant
bouwwerk waarvan de muren getuigen van
een eeuwenlange geschiedenis. Binnen
word je getroffen door het gedempte licht dat
door de kleurrijke gebrandschilderde ramen
naar binnen valt. Je gids vertelt je over de
oorsprong van de kerk, hoe de architectuur
door de eeuwen heen is geévolueerd en legt de
symbolen uit die de muren versieren, waarbij
elk detail een verhaal te vertellen heetft.

Maar dat is nog niet alles. Een paar stappen
verder, in een rustige hoek van het dorp, ligt
een discrete maar charmante kapel. Hier is
de sereniteit voelbaar en je voelt je meteen
verbonden met het verleden, verbaasd over
de eenvoud en schoonheid die deze plek
uitstraalt.

Viaamse altaarstukken:
Als geloof kunst wordt

De altaarstukken in de Vlaamse kerken
zijn gebeeldhouwde meesterwerken, vaak
met rijk gedetailleerde bijbelse taferelen.
Ze zijn gemaakt van hout of steen en zijn
uitzonderlijk minutieus, met levendige figuren
en levendige kleuren die de aandacht trekken.
Elk altaarstuk vertelt een heilig verhaal, gelinkt
aan de Vlaamse spiritualiteit. De gevarieerde
versieringen, waaronder bogen, zuilen en
verguldsel, creéren een plechtige sfeer. Deze
altaarstukken zijn ware meesterwerken en
veranderen de kerk in een plaats waar kunst
en geloof elkaar ontmoeten.




Molens: Getuigen van het
landelijke verleden

Het avontuur gaat verder met de ontdekking
van de molens, ware symbolen van het
landelijke leven in Vlaanderen. Of het nu een
windmolen is waarvan de wieken zachtjes
wiegen in de wind, of een rosmolen, de laatste
overgebleven molen in Vlaanderen, je wordt
meteen gegrepen door de geschiedenis die hij
met zich meedraagt.

Vlaanderen, je wordt meteen gegrepen door
de geschiedenis die hij met zich meedraagt.
Ontdek de tandwielen die ooit deze houten
reuzen aandreven... een tactiele, visuele, bijna
magische ervaring om oude mechanica weer
tot leven te zien komen.

De abdijen van Bergues
en Watten: Een reis
door spiritualiteit en
geschiedenis

De wind waait zachtjes over de overblijfselen
van de oude abdij Saint-Winoc in Bergues.
Als je dichterbij komt, hangt er een bijzondere
sfeer, alsof de geschiedenis zelf door de stenen
fluistert.

De imposante Tour Carrée en Tour Pointue
staan trots voor je, stille getuigen van een
rijk en bewogen verleden. Sluit je ogen even,
het gezang van de monniken lijkt nog na te
klinken onder de denkbeeldige gewelven. Elke
steen vertelt een verhaal, elk hoekje en gaatje
lijkt een geheim te verbergen. De abdij heeft
grootsheid gekend, daarna vernietiging, maar
haar ziel blijft voortbestaan, zwevend tussen
de muren die door de tijd zijn uitgewist.

Verderop neem je de weg naar de abdij
van Watten, een plek vol spiritualiteit en
geschiedenis en een krachtig symbool van het
Vlaamse monnikendom. De stenen van het
klooster fluisteren over eeuwen geleden en de
abdij geeft haar geheimen prijs. Elke steen, elk
architecturaal detail vertelt het verhaal van dit
belangrijke gebouw

en zijn rol in de spiritualiteit en cultuur van de

streek.

EEN LEVENDIGE EN INTIEME
ERVARING

Als je de Dorpen van Vlaanderen verkent,
voel je je ondergedompeld in een levende,
bijna tastbare ervaring van de geschiedenis

van de regio. Elk gebouw biedt een intieme
kijk op het Vlaamse leven en de cultuur door
de eeuwen heen. En dankzij de dorpsgidsen,
deze erfgoedfanaten, ontdek je een authentiek
Vlaanderen, waar geschiedenis zich vermengt
met natuur en elke steen een verhaal te
vertellen heeft.

Het is een eenvoudig maar diepgaand avontuur,
een reis door de tijd en naar de ziel van de
streek.

90©



Land van de natuur

In Terre de Flandre wordt elke wandeling of fietstocht een uitnodiging om te ontdekken.
Laat je meevoeren door de natuur en dompel je onder in een wereld waar elke stap
je verbindt met wat essentieel is. De zuivere lucht vult je longen terwijl het ruisen van
beekjes je gedachten tot rust brengt. Diepe bossen, heldere weiden en onverwachte
ontmoetingen met flora en fauna maken je avontuur compleet. Hier is de natuur een
toevluchtsoord, een uitnodiging om te vertragen, adem te halen en je te verwonderen.

Open je ogen wijd en laat je leiden.

De paden: De roep van
avontuur

Trek je wandelschoenen aan en ga op
ontdekkingstocht langs de paden en
wandelpaden die door de regio slingeren.
Elk pad is een belofte van ontsnapping,
een weg naar het onbekende. Dankzij de
voetgangersnetwerken van Points-Nceud
hebt u de vrijheid om uw eigen route samen te
stellen, volgens uw eigen wensen. Met behulp
van topografische gidsen, informatiebladen
en wegwijzers zal uw route vol ontdekkingen
en verrassingen zijn. Deze paden zijn veel
meer dan alleen maar wandelpaden: het zijn
plaatsen waar je mensen kunt ontmoeten en
ervaringen kunt delen, waar elke stap een
herinnering creéert. Laat je inspireren en ga
op weg om nieuwe horizonten te veroveren.

Cafés rando: De pauze die je
opwarmt

Na de inspanning is het tijd voor wat
gezelligheid! Neem een pauze in een van
de Cafés Rando, een warm toevluchtsoord
waar wandelaars en natuurliefhebbers elkaar
kunnen ontmoeten. Geniet van een maaltijd
bereid met lokale producten of smul van een
stuk zelfgebakken taart. Het is de ideale plek
om anekdotes uit te wisselen, routes te delen
en waardevolle tips op te doen. De authentieke
sfeer is perfect om te ontspannen en nieuwe
mensen te ontmoeten. Een gastronomische
stop die het plezier van de wandeling verlengt
en zowel lichaam als geest voedt.

GAFES
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Fietsherbergen: %

Vrijheidzonderbeperkingen

Als je een fervent fietsreiziger bent, zul je blij
zijn met onze etablissementen met het label
Accueil Vélo. Deze plekken zijn ontworpen
om je avontuur te vergemakkelijken en hebben
alles wat je nodig hebt: deskundig advies,
reparatiegereedschap en veilige ruimtes
voor je fiets. Neem een welverdiende pauze,
ontmoet andere fietsers en doe nieuwe energie
op in een speciaal aangepaste accommodatie.
Hier is elke etappe een belofte van rust en
ontdekking, voor een fietsuitstapje in alle
vrijheid.

fietsknooppuntennetwerk
Plaine et Littoral de
Flandre: Een reis a la carte

Verken Vlaanderen via een ingenieus netwerk
van onderling verbonden knooppunten. Dit
netwerk geeft je alle vrijheid: stel je eigen route
samen op je eigen tempo en laat je verrassen
door de contrasterende landschappen, van
uitgestrekte vlaktes tot serene kusten. Profiteer
van de duidelijke bewegwijzering om vol
vertrouwen op pad te gaan, zelfs als beginner.
Stop onderweg in pittoreske dorpjes waar het
warme welkom van de lokale bevolking je rit
nog onvergetelijker maakt.

RESEAU
POINTS
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De RouteYou: Ervaring met
Terre de Flandre Tourisme

Laat u tijdens uw wandelingen leiden door
RouteYou van Terre de Flandre Tourisme! Of
u nu fietst, wandelt of autorijdt, deze applicatie
leidt u langs unieke routes, zorgvuldig
ontworpen om onze verborgen schatten te
onthullen. Dankzij de intuitieve navigatie en
gedetailleerde kaarten wordt elk uitstapje
een stressvrij avontuur, waarbij alleen het
verlangen om te ontdekken telt. Tussen
windmolens, gezellige estaminets en groene
panorama'’s is je volgende ontdekking slechts
een klik verwijderd. Download RouteYou
en begin aan een reis waarbij elke weg een
verhaal vertelt!

De Etang des Trois Sources:
Een moment opgeschort

Een oase van rust, de Etang des Trois Sources
in Wormhout onthult zich als een verborgen
juweeltje. Het glinsterende water weerspiegelt
de zachtheid van de hemel, terwijl de
eeuwenoude bomen hun geheimen fluisteren
in de bries. Hier staat de tijd stil en nodigt je uit
om te mijmeren en nieuwe energie op te doen.
Een uitzonderlijke plek, waar de natuur zich in
al haar pracht uitdrukt.




Natuurreservaten:
De metamorfose van de
natuur

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen
op uitzonderlijke plekken zoals de Argiliére
de I'Aa in Saint-Momelin en het Lac Bleu
in Watten. Deze voormalige kleigroeven
zijn omgevormd tot natuurreservaten en
bieden een fascinerend schouwspel waar de
biodiversiteit haar rechten heeft opgeéist.
Natuurengeschiedenislopen hierinelkaarover
en bieden wandelaars een unieke omgeving.
lets verder weg ligt het natuurreservaat van
de Petite Becque-vallei in Herzeele, een
ongerepte omgeving waar beekjes, weiden
en bossen in perfecte harmonie samenleven,
een toevluchtsoord voor uitzonderlijke flora en
fauna.

De kanalen: €Een tijdloos
intermezzo

Ooit een uitgestrekt waterrijk gebied, is
Vlaanderen door de eeuwen heen gevormd
door geduldige drainagewerken, waaruit
een netwerk van wateringen en kanalen
is ontstaan. Vandaag zijn deze waterwegen
een uitnodiging om te ontsnappen. Laat je
meevoeren door het kabbelen van de golven,
bewonder de boten die dansen op het ritme
van de stroming en geniet van een pauze op
een brug, gesust door vogelgezang. Waarom
zou je niet even uitrusten op een terrasje en
genieten van dit tijdloze moment? Tussen
natuur en erfgoed zijn de kanalen een ode aan
het zachte leven.

TERRE DE FLANDRE
TOURISME

Of je nu een wandelaar, een fietser of gewoon
een dromer bent, Terre de Flandre biedt je
een belofte: een onvergetelijk avontuur, een
terugkeer naar je roots, waar elk moment je
dichter bij de pure schoonheid en rust van

brengt. Dus waar wacht je nog op om je te
laten verleiden door dit stukje paradijs? De reis
begint hier, op het kruispunt.
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Land van Herinnering

O

In Vlaanderen fluistert elk landschap een verhaal, elk pad draagt de afdruk van
het verleden. Hier is de herinnering niet bevroren in boeken, maar leeft ze voort
in gedenkplaatsen, stille grafstenen en in steen gekerfde namen. Als je over deze
historische paden loopt, treed je in de voetsporen van hen die vochten, hoopten en
soms hun leven opofferden. Het is meer dan een bezoek, het is een ontmoeting met de
geschiedenis, een dialoog tussen gisteren en vandaag. Laat je leiden door emotie en
ontdek een land waar de herinnering vorm geeft aan de toekomst.

Memory Trails in
Viaanderen: Een reis naar
het hart van het verleden

Neem een moment... Adem de historische lucht
in, voel de wind over je huid strelen. Elke stap
die je zet in Terre de Flandre Tourisme brengt
je dichter bij een verleden dat nog steeds
onder je voeten lijkt te kloppen. Hier zijn de
paden meer dan alleen maar voetpaden. Het
zijn doorgangen in de tijd, onzichtbare sporen
die je verbinden met de strijd, hoop en offers
van mannen en vrouwen uit een andere eeuw.
4 brochures nemen je mee op reis naar het
verleden.

La Plaine au Bois: Stilte en
herinneringe

Je loopt langzaam door La Plaine au Bois, in
Esquelbecq. Op het eerste gezicht is het een
vredige plek, bijna buiten de tijd. De bomen
wiegen zachtjes in de wind, het gras danst in
het gedempte licht. Maar er hangt een zware
stilte. Je voelt dit gewicht, deze onzichtbare
maar zeer reé€le aanwezigheid van een
verleden dat weigert te vervagen.

Op 28 mei 1940 werden in dit land, dat
vandaag zo sereen is, chaos en verschrikking
ontketend. Honderd Britse soldaten, gevangen
na heldhaftig verzet tegen Duitse troepen,
werden hier koelbloedig geéxecuteerd. Terwijl
je over deze historische grond loopt, lijk je de
echo van hun stemmen te horen, de laatste
schreeuw van hun strijd.

Je stopt voor de stele die in 2010 werd
opgericht. Het nodigt je uit om na te denken
over broederschap en de offers die zijn
gebracht om de vrede te bewaren. Deze
gedenkplaats moedigt je aan om de waarde
van moed en vriendschap te herontdekken en
biedt je een omgeving waar de herinnering
voortleeft, gedragen door de adem van
de wind. Misschien wordt deze plek op dit




EEN REIS DIE TRANSFORMS

Terwijl je je reis door Vlaanderen voortzet,
besef je dat deze plaatsen van herinnering
meer zijn dan gewoon overblijfselen uit het
verleden. Ze leven voort dankzij jou. Je bent
niet langer gewoon een bezoeker: je bent
een getuige geworden, een overbrenger van

Militaire begraafplaatsen: herinneringen.
Een dialoog met het Wanneer je deze plaatsen verlaat, is er iets

led in je veranderd. Je neemt een beetje van
verieaen deze geschiedenis met je mee, een verhoogd

Je vervolgt je reis langs de paden van bewustzijn van het belang van vrede en de

het geheugen en ontdekt de militaire plicht om te herinneren. Deze paden zijn niet
begraafplaatsen verspreid over de Vlaamse alleen een reis naar het verleden: ze nodigen
vlakte. Hier lijkt de tijd stil te staan. Terwijl PR R NN ReR: T T e R R e
je tussen de eindeloze rijen witte kruisen wat we kiezen om te leren en door te geven.
loopt, overvalt je een vreemd gevoel van

rust. De namen op de grafstenen zijn En misschien worden deze plaatsen in een
stille herinneringen aan de opoffering van oogwenk de jouwe, voor altijd in je geest en
duizenden jonge soldaten uit Frankrijk, Groot- hart gegrift.

Brittannié, Duitsland...

Dezeplaatsen herinneren onsop aangrijpende
wijze aan de broosheid van vrede en het
belang van herdenken. Het zijn niet alleen
herdenkingsplaatsen, het zijn bruggen tussen
generaties, getuigenissen van de broosheid
van de mensheid.



GRAVELINES

© 16

3%

99

4
=

s

iz

4

00

Office de Tourisme
Tourist Office

Beffroi

Belfry

Moulin ou Abbaye
Mill or Abbey

Chateau

castle

Halte Fluviale
Riverside station

€tang, lac, marais
Pond, Lake, Marshlands
Point culminant
Peak point

Table d’orientation
Viewpoint indicator
Orgues

Organs

Visites numériques
Trail App tour
Brasserie artisanale
Craft Breweries
Manneken Pis
Manneken Pis

Gare

Train station

Hub de Mobilité
Transport hub

Location Vélo

Bike rental

Aire de Camping-car
Camper van area
Centre aquatique Linéo
Swimming Pool
Réserves Naturelles de France®
National Nature Reserve
Estaminet

Flemish Estaminets
Musée

Museum

Podcast
Audio broadcast

CALAIS
BOULOGNE SUR MER

€15

o

DRINCHAM

LOOBERGHE

CAPPELLE-BROUCK

SAINT-PIERRE-BROUCK
ERINGHEM

BOLLEZEELE

"

{ voLcKERINCKHOVE |

$ )

WULVERDINGHE
LEDERZEELE
SAINT-MOMELIN



Al16 ‘

€402 e Bel ique
J @ : g
0Mme02
@@ @ Basse Colme B @@‘

o BeraUEs) @ 200
BIERNE @ L

HOYMILLE

52 HONDSCHOOTE

Y

KILLEM
STEENE

Socx

CROCHTE
BISSEZEELE

020
COeec

52 ESQUELBECQ

WEST-CAPPEL

WYLDER &%, BAMBECQUE

S
)
e

ZEGERSCAPPEL

LEDRINGHEM

LILLE - PARIS

e B
€42

Q

TERRE DE
FLANDRE

Tourisme
17 ©



Land van avontuur

Tussen erfgoed, technologie en nieuwe sensaties nodigt Terre de Flandre Tourisme je
uit voor onvergetelijke ervaringen. Meer een dromer? Maak een virtuele tour. Op zoek

naar vrijheid? Verken Vlaanderen op een elektrische fiets. Speels? Ga op schattenjacht.

Klaar voor een buitengewoon avontuur?

Reis terug in de tijd met
LEGENDR

Stel je voor... Je bent in Bergues, aan de voet
van de overbliffselen van de Saint-Winoc
abdij. Sluitje ogen...en laat de magie gebeuren.
Dankzij de LEGENDR applicatie komt de abdij
voor je ogen terug tot leven, net zoals ze was
voor de Franse Revolutie. De muren verrijzen
weer, de klokken luiden en de monniken lijken
net vertrokken te zijn.

Ben je verrukt door deze ervaring? Vervolg
je reis naar Warhem, Holque en vele andere
plaatsen.

Klim naar de top van het
Belfort... moeiteloos!

Wie heeft er niet van gedroomd om de
Vlaamse vlakte te domineren zonder ook
maar één stap te hoeven zetten? Dankzij een
meeslepende virtuele rondleiding verken je
de tentoonstellingszalen van het Belfort van
Bergues op je eigen tempo en bereik je de
top zonder buiten adem te raken. En om de
beklimming nog unieker te maken, laat je je
leiden door verrassende personages die je de
geheimen van het monument onthullen!

GRATIS

Word een ayonturier met
PISTE & TRESOR

Herken je dit steegje? Dit café? Dit carillon?
Je bent op het spoor van de beroemde film
Bienvenue chez les Ch'tis!

Ga gewapend met je smartphone en de
applicatie PISTE & TRESOR op zoek naar
de iconische locaties uit de film van Dany
Boon. Los raadsels op, volg aanwijzingen en
herontdek cultscenes terwijl je Bergues en de
omgeving verkent.

Maar daar stopt het avontuur niet: andere
interactieve schattenjacht op je in
Hondschoote, Volckerinckhove, Wormhout,
Esquelbecq... Klaar om te spelen?




Verken Viaanderen op een
andere manier: Stap op een
elektrische fiets

Keienwegen, gouden velden die zich tot in
het oneindige uitstrekken, kleine dorpjes waar
de tijd lijkt stil te staan.. Wat als je door deze
landschappen zou rijden in alle vrijheid, met je
haar wapperend in de wind, moeiteloos?

Dankzij de elektrisch ondersteunde fietsen
van het Office kun je Vlaanderen op een heel
nieuwe manier ontdekken. Stap op de fiets
en laat je meevoeren door bossen, vlaktes
en verborgen gehuchten. Een ervaring die
ontspanning en ontdekking combineert,
waarbij elke omleiding een onvermoede schat
onthult.

Ontrafel de mysteries van
Viaanderen met “Op zoek
naar...”!

Avonturiers en beginnende onderzoekers,
deze uitdaging is voor jullie! Mysterieuze
schattenjachten wachten op je in 40 steden en
dorpen.

Het concept? Een boekje met raadsels,
verborgen aanwijzingen en een missie: de
geheimen van de steden en dorpen van de
bestemming ontrafelen. Elk antwoord brengt je
dichter bij een nieuwe plek en elke ontdekking
verrijkt je reis.

Durf jij de uitdaging aan en word je de beste
ontdekkingsreiziger van Vlaanderen?

Momenteel alleen beschikbaar in het Frans.
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Havts de FLANG !

OFFICE

HET AVONTUUR WACHT!

Eén ding is zeker: hier is elke ontdekking een
avontuur!
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Land van delicatessen

Een land van delicatessen, een combinatie van traditie en gezelligheid. Hier vertelt elk
gerecht een verhaal, elke smaak roept een knowhow op die van generatie op generatie
wordt doorgegeven. Van gezellige estaminets tot traditionele brouwerijen en lokale
specialiteiten, culinaire ontdekking wordt een echte onderdompeling in de Vlaamse
ziel. Of je nu een liefhebber bent van belegen kazen, van gerechten gestoofd in bier of
van zoete lekkernijen, laat je leiden door de aroma’s en smaken van deze streek waar
tafelgenot levenskunst is.

Een duik in de ziel van
Estaminets

Neem plaats. Voor je ligt een menu met
Vlaamse specialiteiten. De Bergues kaastaart,
goudbruin tot in de perfectie, verleidt je met
een blik. Daarnaast rust de Potjevleesch, een
vleessterrine in gelei, in zijn aardewerken kist,
klaar om zijn subtiele smaken te onthullen. En
wat dacht je van de carbonnade flamande,
gestoofd in een huisgemaakt biertje, waarvan
het kruidig-zoete aroma je neusgaten prikkelt?

Een ober raadt glimlachend een lokaal bier
aan. De eerste slok is een explosie van smaken:
delicate bitterheid, kruidige noten, een smaak
van het land die zich zonder kunstgrepen
opdringt. Elk ingrediént, elk recept vertelt het
verhaal van een traditie, een knowhow die van
generatie op generatie wordt doorgegeven.

Emblematische Estaminets

Sommige plaatsen gaan verder dan een
eenvoudige culinaire ervaring. Le Bruegel in
Bergues, Le Trou Flamand in Ledringhem en
La Taverne du Westhoek in Quaédypre zijn
veel meer dan restaurants: het zijn bewakers
van de Vlaamse cultuur.

Hier spelen mensen nog kikkers, proosten
ze onder hopslingers en worden ze verrast
door een accordeonspeler die de avond komt
opluisteren. De tijd vertraagt, gesprekken
slepen zich voort en je begrijpt waarom in
Vlaanderen verwennerij levenskunst is.
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Een land om van te smullen
door de seizoenen heen

Elk seizoen brengt zijn eigen culinaire schatten
met zich mee. In de winter kun je je opwarmen
met een Welsh, een troostend gerecht met
gesmolten cheddar, terwijl je in de zomer
kunt genieten van een schotel lokale kazen
vergezeld van een koud biertje op het terras.

Bergues kaas, de onbetwiste ster van de
regio, wordt het best gegeten met een stuk
boerenbrood en een amberkleurig bier om
de aroma’s naar voren te laten komen. Maar
daar houden de ontdekkingen niet op: Palet
de Killem, Petit Bissezeele, biologische
geitenkaas... Elke hap is een onderdompeling
in voorouderlijke knowhow, waarbij elk product
de afdruk van de Vlaamse bodem draagt.

En dan is er nog de Bergues-worst, een
erfenis uit de Spaanse tijd, waarvan de kruiden
je smaakpapillen prikkelen. Je denkt er al aan
om de ervaring uit te breiden met een bezoek
aan een lokale boerderij om de geheimen
te ontdekken van die deze uitzonderlijke
producten maakt.

Zoetekauwen worden niet overgeslagen:
Strynen, wafels met vanille- en suikersmaak,
brengen jeugdherinneringen terug. Proef ze
langzaam, met je ogen dicht, en laat hun zoete
smaak je ziel verwarmen

Ontdek de ambachtelijke
brouwerijen

Vlaams bier is niet zomaar een drank: het is
een levend erfgoed, een passie die je kunt
delen. In Esquelbecq opent brouwerij Thiriez
haar deuren voor een reis naar het hart van
het brouwen. We vertellen je het verhaal
achter elke batch, van de precieze stappen die
bij het brouwen komen kijken tot de perfecte
bruis van een goed gedronken bier.

In Bergues verwelkomt Brouwerij Westhoek
je op een ongewone plek: een voormalig
slachthuis omgetoverd tot brouwerij. De sfeer
is uniek, het aroma van hop vult de lucht en
elke slok dompelt je een beetje meer onder in
de rijkdom van deze brouwstreek. Geniet van
een schotel kazen en charcuterie, staar in de
warme atmosfeer en geniet met volle teugen
van het moment.

EEN ONVERBETERBAAR
ZINNAAR

Als je Vlaanderen verlaat, is één ding zeker:
hier is verwennerij veel meer dan een
plezier, het is een feest van delen, een ode
aan authenticiteit. Je neemt een schat aan
smakelijke herinneringen mee, onvergetelijke
ontmoetingen en een onweerstaanbaar
verlangen om terug te keren, al was het maar

om die speciale sfeer te herontdekken, waar de
tijd stilstaat rond een royale tafel.

Want in Vlaanderen is elke maaltijd een
verhaal. En elk verhaal is een ervaring om van
te genieten!
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Land vol verrassingen

Telkens je de hoekomgaat, zul je versteld staan. Vlaamse vindingrijkheid en humor maken
van het alledaagse een ongewone ontdekking. Een paardenmolen, Scandinavische
wijngaarden, een café met reuzenorgels of een Frans Manneken Pis... De streek is een
schatkamer vol anekdotes. Tussen een herontdekt erfgoed en onverwachte vondsten,
laat je verrassen door een Vlaanderen vol karakter en originaliteit!

Een molen zonder wieken:
De magie van Rosmeulen

Windmolens en wind.. Een onafscheidelijk
duo? Nietzo zeker! Als de wind je parten speelt,
hebben de Vlamingen hier een oplossing. En
niet zomaar een oplossing: de Rosmeulen,
een windmolen... te paard in Volckerinckhove!

Ja, je leest het goed. In plaats van te wachten
op een onzekere bries, cirkelde een paard
rond het gebouw en dreef de molenstenen
aan om het graan te malen. Een perfecte mix
van vindingrijkheid en pragmatisme, die eens
te meer bewijst dat de Vlamingen geen tekort
aan middelen hebben! Wie kan er nog op zo'n
uitvinding bogen?

Wijngaarden in het
noorden? Dat kilopt!

Wijn en Vlaanderen, twee woorden die zelden
met elkaar in verband worden gebracht... en
toch! In Hondschoote, aan de voet van de
Moulin de la Victoire, hebben wijnstokken
wortel geschoten. Hun fruit geeft aanleiding
tot Fleur de Lin, een witte wijn die alle
klimaatclichés tart.

Bier is hier koning, maar wijn heeft ook zijn
plaats! Om de geheimen van dit gedurfde
wijnbouwavontuur te ontdekken, ga je naar
het Musée Jean-Pierre Pinceel, Musée des
Vendanges. De Vlamingen zijn nergens bang
voor... zelfs niet voor het klimaat!




De lierboom: Plantenkunst
in Esquelbecq

Wanneer natuur en muziek elkaar ontmoeten,
is het resultaat.. een boom in de vorm van
een lier!

In Esquelbecq, voor de muziekschool, staat
een boom als geen ander. Zijn gebeeldhouwde
gebladerte lijkt te trillen in de wind, als een
ode aan de harmonie tussen de mens en zijn
omgeving. Gewoon toeval of een opzettelijke
knipoog? Oordeelt u maar!

Een koffie... met
gigantische organen!

Stel je voor: je duwt de deur van een café
open, bestelt een drankje en plotseling..
begint er een mechanisch orgel te spelen.
Een magische, bijna tijdloze sfeer.

Welkom in Café des Orgues in Herzeele, waar
muziek elk moment begeleidt. Een onverwacht
spektakel dat een hele nieuwe smaak toevoegt
aan je koffiepauze. Hier weten de Vlamingen
traditie en verwondering te combineren om
van elk moment een onvergetelijke verrassing
te maken.

Een Manneken Pis in
Frankrijk? Natuurlijk!

ledereen kent het beroemde Manneken Pis
van Brussel. Maar wist je dat er ook een replica
van het mannetje op de troon is... in Frankrijk?

Laten we naar Broxeele gaan, waarvan
de naam vreemd genoeg aan Brussel doet
denken. Het stadje kreeg een kopie van de
beroemde jongen, een symbool van Vlaamse
humor en gezelligheid. Een even grappige als
ontroerende verrassing die gegarandeerd een
glimlach op je gezicht tovert!

EEN BESTEMMING VoL
UNUSUALS

Elke straat en elk dorp hier verbergt een ver-
rassing. Van maffe uitvindingen tot herontdekt
erfgoed en artistieke accenten, Vlaanderen
bewijst dat het traditie en originaliteit op bril-

jante wijze weet te combineren.

Ben je klaar om versteld te staan? Kom en ont-
dek het zelf: in Vlaanderen is elke ontdekking
een verhaal om te vertellen!
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Land van musea

Hier is het verleden niet iets om over na te denken, maar iets om te beleven. Op elke
straathoek, in elk museum, bij het horen van een melodie komt de geschiedenis tot leven
en neemt ons mee op een tijdloze reis. Van Watten tot Herzeele, tussen eeuwenoude
tradities en ongewone doorkijkjes, elke plaats die je bezoekt onthult een uniek facet van
dit levendige erfgoed. Bogen die naar de hemel reiken, doeken die baden in het licht,
machines van weleer en bedwelmende muziek... Elke ontdekking is een uitnodiging om
te luisteren naar de verhalen van het verleden en je te laten meevoeren door de ziel
van Vlaanderen. Bereid je voor op een reis waarbij emotie en nieuwsgierigheid je beste
gidsen zullen zijn.

La Maison des Archers: Een
ontmoeting met traditie

Je reis begint in Watten. Bij de ingang van een
klein museum staat een reus op je te wachten.
Wat is zijn naam? Dédé I'Archer. Hij kijkt je
aan, alsof hij je nieuwsgierigheid wil peilen
voordat hij je binnenlaat in de fascinerende
wereld van het boogschieten.

Hier kun je niet stilstaan bij het verleden
achter stoffige etalages. Het daagt je uit. Van
middeleeuwse bogen tot driekleurige “vogels”
die in de lucht hangen, elk voorwerp vertelt het
verhaal van de heldendaden van de Vlaamse
boogschutters. Staande voor, een 30 meter
hoge paal, komt de gedachte bij je op: wat als
je in hun schoenen stond, boog in de hand,
starend naar het doel?

Le Mont de Piété: Kunst die
eeuwen overspant

Een paar kilometer verder leiden de straten
van Bergues je naar een juweel van Vlaamse
architectuur: de Mont de Piété. Het gebouw
lijkt geschiedenis te ademen. De stenen
hebben kooplieden, kunstenaars en dromers
zien komen en gaan. Als je over de drempel
stapt, valt er een respectvolle stilte.

Voor je zie je eeuwenoude doeken die blikken
vangen, scenes uit het leven, emoties bevroren
in de tijd. Dan zie je plotseling De oude man
met de hond van Georges de La Tour. De
belichting van het werk is opvallend. Je hebt
het gevoel dat je daar bent, in die donkere
kamer, naast de oude man, zijn instrument en
zijn trouwe hond. Elk schilderij neemt je mee
op een visuele reis, waarbij licht en schaduw
een hypnotiserende dans spelen.

© 24




=3

Het Jeanne Devos Museum:
Momentopnames uit het
verleden

In Wormhout opent een andere deur naar
een intiemer verleden. Het Jeanne Devos
Museum laat je niet alleen de geschiedenis
zien, maar ook voelen. In dit voormalige
woonhuis leggen oude voorwerpen en zwart-
witfoto's gezichten, gebaren en flarden van het
leven uit een andere tijd vast.

Je blijft staan voor een foto. Een familie op
een feestelijke dag. De blik van een vrouw lijkt
de jaren te doorkruisen om jou te bereiken.
Wie was zij? Wat dacht ze? Je verdiept je in
deze beelden als in een roman, elke pagina
een bevroren herinnering. De geur van oud
hout, het kraken van de houten vloer onder je
voeten... Je bent ergens anders, in een wereld
waar de tijd stilstaat.
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Het Ecomuseum: Het ritme
van het landelijke verleden

Dan gaat het naar Ledringhem. Hier wordt
het verleden niet verteld, maar aangeraakt
en gehoord. Als je het ecomuseum Les
Racines de la Vie Rurale binnenkomt, word
je verwelkomd door een vertrouwde geur:
die van graan, verouderd metaal en verweerd
hout.

Je passeert oude landbouwmachines. Ze
zijn zorgvuldig gerestaureerd, maar dragen
nog steeds de sporen van de handen die ze
gebruikten. Je kunt je het geluid van hoeven
op geslagen aarde voorstellen, het gezang
van oogstmachines in gouden velden, het
geknetter van het vuur in een Vlaamse
boerderij op een winteravond. Hier heeft elk
voorwerp een ziel, elk werktuig vertelt over
een arbeid, een leven.

Duik in de eigenzinnige
wereld van het Musée des
Gigottos!

Welkom in Esquelbecq, op een plek als geen
ander, waar verbeelding tot leven komt en
humor hoogtij viert. Zodra je door de deuren
van het Musée des Gigottos loopt, kom je in
een gekke en verrassende wereld terecht. Hier
worden alledaagse voorwerpen met kwade
opzet verduisterd, vertellen sculpturen absurde
verhalen en zit elk hoekje vol onverwachte
knipogen.

Laat je leiden door excentrieke personages
en wees vooral bereid om te lachen! Dit
museum is niet zomaar een bezoek, het is
echt een meeslepende ervaring, waar kunst
en burlesque samenkomen om een unieke
ervaring te creéren. Houd je ogen open, laat
je verbeelding de vrije loop en geniet van een
even grappig als ongewoon avontuur!
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Le Café des Orgues: Een
balans tussen muziek en
nostalgie

Jeeindigtjereisopeentijdloze plek.InHerzeele
opent het Café des Orgues zijn deuren naar
een tijdperk waarin mechanische muziek
hoogtij vierde. Drie MORTIER-orgels sieren
de ruimte. Het zijn niet zomaar instrumenten,
het zijn personages, een levende herinnering.

Plotseling barst de muziek los. Een vrolijke
melodie vult de lucht, waardoor sommige
stamgasten opstaan, dansen en lachen. Je
sluit je ogen en laat de muziek over je heen
spoelen. De vloer kraakt onder je voeten,
tijd bestaat niet meer. Je bent er gewoon,
gevangen in de magie van een moment dat je
nooit zult vergeten.

Muzéa, het netwerk van
musea in Vilaanderen

Muzéa is een schatkamer van cultuur en
erfgoed. Het verenigt een veelheid aan musea
in heel Vlaanderen, die elk een unieke kijk
bieden op de Vlaamse geschiedenis, kunst
en tradities. Of je nu gepassioneerd bent door
geschiedenis, schilderkunst, wetenschap
of lokale tradities, Muzéa nodigt je uit om
rijke en gevarieerde collecties te ontdekken
die getuigen van een levend en fascinerend
verleden.

muzea

EEN LAND WAAR
GESCHIEDENIS ROARS

Je reis naar Vlaanderen loopt ten einde, maar
één indruk blijft. Hier slaapt de geschiedenis
nooit. Het pulseertin elke steen, het fluistert in

elk schilderij, het zingt in elk orgel. Je vertrekt
met een onzichtbare schat: de emotie door de
tijd te hebben gereisd, eeuwen van leven te
hebben aangeraakt, voor een moment de adem
van voorbije generaties te hebben gedeeld.

En misschien, als je je ogen sluit, hoor je nog
steeds de echo van die verhalen, gefluisterd
door de Vlaamse wind...
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REIST U MET EEN GROEP?

Wil je een op maat gemaakte excursie voor je
team, je familie of je vrienden? Onze afdeling
Groepen kan een unieke ervaring op maat
organiseren!

Neem contact op met Aline Lagatie op
aline.lagatie @terredeflandretourisme.com
of bel +33(0)6 37 45 10 50

Hoofdkantoor: Terre de Flandre Tourisme
468 rue de la Couronne de Bierne a Bergues
contact@terredeflandretourisme.com

terredeflandretourisme.com

00
De verschillende kantoren van het toeristenbureau:

5% BERGUES % HONDSCHOOTE

Beffroi Place Henri Billiaert Place Bergerot 2 Rue Coppens
59380 BERGUES 59470 ESQUELBECQ 59122 HONDSCHOOTE
+33 (0)3.68.68.71.06 +33 (0)3.28.62.88.57 +33 (0)3.28.62.53.00

7/7 dagen geopend in het 5 of 6/7 dagen geopend in het Alleen geopend in

seizoen en 6/7 dagen buiten seizoen en 1/7 dagen buiten het seizoen

het seizoen het seizoen



